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Vrijdag 15 augustus, een bijzonder begin van de fietsvakantie 
 
Onze vakantie begon heel bijzonder, want TENDENS bestaat 30 JAAR!!! Dat moet 

gevierd worden. We verzamelen op de Buitenplaats, niet alleen de fietsers en de 

begeleiders, maar ook twee begeleiders die heel vaak meegefietst hebben, namelijk 

Annelies en Gerard en de oprichters van Tendens Harco en Gerwin, en natuurlijk het 

hele team van Tendens!  

 
 

En er was een cameraman van Omroep Gelderland, we komen op televisie!! Gerritjan 

wordt geïnterviewd, hij vertelt enthousiast over zijn vakanties met Tendens. Joost 

houdt een mooie toespraak. De oprichters krijgen een kadootje als dank. 
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De fietsers krijgen een lunchpakketje mee, in een mooi geel Tendens-rugzakje. En 

natuurlijk een geel hesje zodat we goed opvallen. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om 11 uur stappen we op de fiets. We worden uitgezwaaid door een heleboel mensen. 

Harco en Gerwin fietsen een stuk mee op de tandem, Joost fietst ook mee. Op de dijk 

van Driel nemen we afscheid. 
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Wij, de fietsers Frits, Michael, Gerritjan, Frank en Roland en de twee begeleiders Ad 

en Monic trappen gewoon door.  

 
 

We fietsen over de dijk langs de Nederrijn, mooie omgeving! Met de Lexkesveerpont 

bij Wageningen gaan we de Nederrijn over en zetten onze fietstocht voort aan de 

andere kant van de Rijn. Maar eerst even een lunchpauze, we vinden een plekje waar 

mooie boomstronken staan waar we op kunnen zitten. 

 

We fietsen over mooie paden richting 

de Grebbeberg. Die berg fietsen we 

niet op, veel te steil, we fietsen er 

lekker omheen. Al snel zijn we in 

Rhenen, daar pakken we een 

terrasje, even uitrusten! Nu op naar 

Veenendaal, om fietser Marius op te 

pikken want hij woont in Veenendaal. 

Maar ho, stop!! Frank heeft een lekke 

band!! De achterband nog wel. Maar 

geen paniek, hij doet dat netjes 

precies voor het huis van vrienden 

van Ad! En Frank werkt in een 

fietsenzaak, dus geen vuiltje aan de 

lucht. Hij heeft een reserve-

binnenband bij zich, hij heeft dit klusje 

snel geklaard! Op naar Marius, hij 

fietst met ons mee naar het 

vakantiepark.  
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Joost heeft met de bus onze bagage 

gebracht, dat staat al binnen. Heel fijn Joost! 

We verdelen de slaapkamers, pakken onze 

koffers uit, en nemen wat te drinken. 

Ad gaat al snel in de keuken staan, hij maakt 

tomatensoep en lasagne klaar. Erg lekker, de 

drie schalen vol lasagne gaan helemaal op!  

En we zijn op televisie!! Harco, Joost en 

vooral Gerritjan zijn vol in beeld, leuk hoor. 

Het filmpje is wel wat kort vinden we. Maar….. 

om 9 uur zijn we weer in het nieuws, met een 

langer filmpje! 

 

Frits, Roland en Marius lopen een rondje over 

het park, een mooi park zeggen ze.  

Het was zo’n 25 graden vandaag, best te doen.  

We hebben 38,7 kilometer gefietst! 

 

Zaterdag 16 augustus 
 
Door Frits 

Vanmorgen hebben we lekker brood gegeten, met een gekookt ei. Om kwart voor 

negen zat iedereen om de tafel. 

Frank en Ad gingen naar de fietsenmaker toe voor een nieuwe binnenband. Daarna 

gingen we boodschappen doen met de bus. Ik was mee, samen met Frank en Ad. 

Na de boodschappen gingen we fietsen, we vertrokken om half 12. 

Eerst met z’n allen weer terug naar de fietsenmaker, want de band was alweer 

gemaakt.  

We doen deze route:  

 

 

  



 
 

6 

Michael rijdt voorop, hij wijst ons de weg via de knooppunten. 

We hebben koffie met gewone appeltaart  of appeltaart met noten gehad op een terras 

in Rhenen. 

Na de koffie zijn we doorgefietst naar het pontje. Onderweg appelbomen en 

perenbomen gezien en aardbeien die al geoogst waren. Toen over de dijk naar de 

volgende pont.  

 

 
 

Daarna door de bossen, met af en toe een 

hobbelweg met gaten en kuilen. 

Om 5 uur waren we weer bij het huisje. We 

hebben 39 kilometer gefietst. 

Om 6 uur hebben we hier lekker gegeten, 

rijst met kip en groente en kerrysaus. Frank 

was onze kok!  

 

We doen een kopje koffie of thee. 

We hebben nog even de dag  

doorgesproken, en toen naar bed. 
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Zondag 17 augustus 
 
Door Marius 

We hebben iets vroeger ontbeten dan gisteren, met een gebakken of gekookt eitje 

erbij. Een paar gingen daarna zwemmen. En eentje ging naar de kerk in Veenendaal.  

 

Toen die weer terug waren, 

gingen met het busje naar 

Soesterberg, naar het 

Nationaal Militair Museum.  

 

Daar hebben we van alles 

van de oorlogen gezien. 

We zijn daar wel tot 5 uur 

geweest, zoveel was er te 

zien! 
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We zijn terug gereden naar het huisje. Even wat 

gedronken. 

’s Avonds zijn we naar de chinees geweest, bij 

Nieuw China op de Kerkerwijk in Veenendaal. 

We hadden een heel uitgebreide Chinese 

rijsttafel, met soep vooraf en ijs na. Erg lekker! 

We waren pas om half tien weer in het huisje. 

We hebben vandaag dus niet gefietst. 

Frits wil graag even de dag doorspreken, dat 

hebben we gedaan. 

Het was een fijne dag! 

 
Maandag 18 augustus 
 

Door Roland 

Na het ontbijt moesten we eerst naar de fietsenmaker in Veenendaal, probleem niet 

opgelost. Toen terug naar de Amerongse Berg en daar heeft de begeleidster Monic 

een fiets gehuurd. Toen konden we de dagtocht beginnen.  

 

We hebben zo’n 20 kilometer door de bossen 

gefietst en toen kwamen we aan bij de 

pyramide van Austerlitz. Daar hebben we wat 

gedronken en de pyramide bekeken, maar 

we konden niet naar binnen want het was 

gesloten vanwege onderhoud. Nu hoefden 

we ook al die trappen niet op! 
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Daar zijn we ongeveer een uurtje 

gebleven en hebben we onze 

boterhammen opgegeten. Toen 

zijn we via een andere weg weer 

teruggegaan en we waren om half 

vijf weer terug. 

We hebben nog bezoek gekregen 

van Ben, met zijn moeder en zijn 

zus. Ben is heel vaak mee-

geweest op fietsvakantie. We 

hebben lekker samen allemaal 

pannenkoeken gegeten. Ad is 

een goede pannenkoekenbakker! 

Met een magnumijsje die we van 

Ben kregen, hebben we de 

maaltijd afgerond. Het was erg 

gezellig! 

 

 

Dinsdag 19 augustus 

 

Door Frank 

We hebben lekker ontbeten om 

kwart voor negen. Na voor-

bereiding zijn we om 10 uur 

vertrokken voor de fietstocht. We 

reden naar Ede via knooppunten, 

niet rechtstreeks. We reden langs 

Rhenen, Wageningen, en een 

stukje richting Renkum. Ik reed 

voorop om de weg te wijzen.  

 

 

We deden tussendoor een 

koffie in het centrum van 

Wageningen, bij Brownies 

en Downies.  

 

In Ede gingen we shoppen. 

Een paar vakantiegangers 

zijn geslaagd met hun 

aankopen.  
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Later reden we rechtstreeks terug naar de Amerongse Berg,  

rond half vijf waren we thuis.  

Een paar vakantiegangers hebben lekker 

gezwommen in het zwembad op het park. 

Nee, niet in de gracht! 

Rond half zeven gingen we uit eten bij de 

pizzeria in Ede, met het busje. De pizza’s 

waren heerlijk. 

Helaas reden we om op de terugweg, 

vanwege dat de chauffeur iets eigenwijs kon  

zijn, terwijl ik duidelijk was met de route!  

De sfeer was wel goed deze dag.  

We hebben 54 kilometer gefietst! 

 

Thuis hebben we nog Yahtzee gedaan, 

Gerritjan heeft gewonnen. 

 

Woensdag 20 augustus 

 

Door Gerritjan 

Om 10 uur gingen we weg van het huisje naar de dierentuin in Rhenen. Om half twaalf 

waren we daar. Toen hebben we wat gedronken en in de dierentuin rondgekeken. 

 

Ik vond de giraffen het mooist, en de slang die 

niet echt was vond ik leuk. En de 

schildpadden ook.  
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Voor Marius hadden we een 

rolstoel. Ik heb met de stok 

gelopen. Bij bankjes hebben we 

ons brood opgegeten en wat 

gedronken. Rond half vier zijn we 

weggegaan uit de dierentuin. 

Onderweg door het rodestoplicht 

gereden, ik niet hoor, maar eentje 

wel, echt waar. En toen waren we 

weer bij het huisje.  

 

We hebben thuis gegeten, patat uit de oven, lekkere ijsbergsla en appelmoes en een 

boomstammetjes. Met een toetje na. 

 

Daarna nog koffie gedronken en de dag doorgenomen. Ik heb genoten vandaag! 

 

Donderdag 21 augustus 

 

Er hangen slingers, want vandaag is 

Gerritjan jarig, 70 jaar is hij geworden 

vandaag. Speciaal voor z’n verjaardag 

hebben we verse croissantjes bij het 

ontbijt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                

 

 

Gerritjan en Ad zijn even 

weggeweest met de bus. 

Toen ze terug waren, 

gingen we allemaal naar 

de koffiecorner bij de 

receptie: daar trakteerde 

Gerritjan ons op heerlijke 

gebakjes!  
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Een paar gaan daarna zwemmen in het zwembad van het park, anderen doen Yahtzee 

of doen het lekker rustig aan. Na de lunch fietsen we naar het centrum van Veenendaal 

om te winkelen. Marius wijst de weg, hij weet het precies want hij woont hier. Het is 

een mooi winkelcentrum! 

 

 

Om 6 uur stappen we in het busje en gaan 

we naar het Van der Valk-restaurant. Ze 

hebben een mooie ronde tafel voor ons 

gereserveerd. Het eten is heel erg lekker! 

En we nemen ook nog een overheerlijk 

toetje. 

 

 

Terug in het huisje nemen we nog een kopje koffie of thee en delen we de 

vakantieherinneringen en de placemats uit.  

We gaan vroeg naar bed, want morgen is het inpakken en wegwezen! 
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Vrijdag 22 augustus 

 
We zijn allemaal vroeg wakker. We zitten al rond acht uur aan het ontbijt. De meesten 

hebben gisteren al hun koffer ingepakt. We ruimen de boel op en laten het huisje netjes 

achter. Alle bagage gaat in de bus, Joost komt de bus ophalen. 

We zijn al om negen uur klaar, dat is eigenlijk te vroeg. We gaan nog even koffie of 

thee drinken in de koffiecorner van het park. 

Ondertussen zijn de ouders van Michael er al, hij gaat vanaf hier terug naar huis. 

Ook de moeder van Marius is er, zijn bagage gaat in de auto en hijzelf gaat op de fiets 

naar huis. 

We zwaaien Michael en Marius uit: dag, tot de volgende keer!!! 

 
 

Frank neemt een andere route, want hij vindt dat hij nog niet genoeg kilometers gefietst 

heeft. Hij vertrekt met al zijn bagage op de fiets. 

 

De rest, Frits, Roland, Gerritjan en Ad en Monic, 

stappen om half tien op de fiets, op naar Tendens!  

 

We fietsen richting Rhenen, gaan daar de Rijn over 

en fietsen verder over de dijk. We hebben wind 

mee, dat is fijn zo op de dijk. De lucht ziet er soms 

wat donker uit, we voelen een paar spetters maar 

gelukkig gaat het niet regenen! 

We houden een kleine pauze op dezelfde plek als 

op de heenweg. We stappen snel weer op, want we 

willen op tijd bij Tendens zijn. Dat lukt! We zijn er 

om 12.40 uur, maar een paar minuten te laat! We 

hebben 35 kilometer gefietst. 

Frank is zelfs al een half uur eerder in Arnhem 

aangekomen, hij staat ons op te wachten. 

De ouders van Frits zijn er ook al, de ophaler van 

Roland komt even later.  
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We hebben veel gedaan en veel gezien. De mooie Utrechtse Heuvelrug, met bossen 

en hei in bloei. De Rijn zagen we ook vaak, die zijn we een aantal keren met de pont 

of via de brug overgestoken.  

 

Dag allemaal, dank voor alles, het was een fijne vakantie. Tot de volgende keer! 

 

Ad en Monic 
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